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Elisabeth bij de Singer-expositie 2011 
 

   

 Met heel plezierige herinneringen aan Elisabeth   Agnes van de Beek - Moons 

 
 
Elisabeth heb ik leren kennen als een actieve en betrokken kunstenares. Via de vereniging Laren- 
Blaricum, de Gooise academie en de Larense atelierroute werkten we regelmatig samen. Ze had 
een duidelijke visie en ging met tomeloze energie vriendelijk en kordaat op haar doel af. Dat 
maakte samenwerken met haar heel prettig. We hebben met haar een sterke vrouw verloren en 
zijn dankbaar voor alles wat zij voor de Larense gemeenschap betekend heeft. 
 
Barbara Kluiver 
 
 
Mijn eerste herinnering gaat terug naar de periode waarin ze leerplichtambtenaar was. Ans en ik 
hadden regelmatig contact met haar over onze leerlingen. Later ontmoette ik haar bij de Larense 
Academie (daar heb ik enkele jaren les gegeven). Intensiever contact kreeg ik toen zij lid werd van 
Laren-Blaricum en de tekenclub Hamdorff. Samen genieten van de fijne sfeer tijdens de 
modeltekenavonden, de kunstreisjes en de bestuursvergaderingen, die zij bij haar thuis leidde als 
voorzitster. Zij had de gave om met een luisterend oor met de mensen om haar heen om te gaan. 
Ook bleef ze zichzelf.......tja....ze is er niet meer. 
 
Ben Peters 

                         



 

Heb een tijd geleden met een zelfontworpen kaart vanuit Frankrijk met mijn innige deelneming 
gestuurd naar haar familie. Hierbij de prachtige en ontroerende kaart die ik van hen hier 
ontvangen heb.  
Door mijn lange verblijf in Frankrijk, had ik niet zoveel contact met Elisabeth. Maar ik vond dat 
ze met stijl en betrokkenheid een geweldige voorzitter was. 
 
Carla Kleekamp Ferdinandus 
 
 
 
Wanneer Elisabeth en ik de agenda voor de vergaderingen van Laren-Blaricum aan het 
voorbereiden waren, vertelde ze vaak eerst over de concerten, opera’s en tentoonstellingen die zij  
bezocht had. Alles even kleurrijk en recht uit het hart.   
 
Met dankbaarheid kijk ik terug op de decennialange samenwerking met Elisabeth, op alle 
telefoontjes, e-mails en gesprekken. We hebben veel plannen gemaakt, uitgevoerd en kwamen 
altijd snel ter zake. En we deelden het lief en leed van de Vereniging. Elisabeth was een heel 
dierbare collega. En hoe graag had ik nog met je willen overleggen over het maken van de bundel 
´Herinneringen aan Elisabeth´….ware het niet dat….  
Het was een voorrecht met jou in vriendschap te hebben kunnen optrekken. De Vereniging 
verliest in Elisabeth een buitengewoon kundig en betrokken lid. Zij was een voorzitter met grote 
eruditie. Wat zullen we haar missen! 
 
Cécile van Spronsen 

 
opening expositie Galerie GSA Hilversum 2014 



 

Boekpresentatie ‘Verenigde Solisten 100 jaar Vereniging van Beeldende Kunstenaars Laren Blaricum 1921-2021´ 
 Singer Museum, 4 oktober 2022  -  v.l.n.r. Martine Kramer, Evert van Os, Jan Rudolph de Lorm, Elisabeth van Woerkom,   

Peter van der Ploeg, Cécile van Spronsen, Leo Janssen, Emke Raassen, Helen Schretlen, Berry Slok, Mieke Pontier. 

 

 
Ik heb Elisabeth persoonlijk ontmoet bij de ballotage als een erudiete en statige vrouw met een 
charmante uitstraling. Het is jammer dat ik haar niet verder heb mogen leren kennen en met haar 
het gesprek heb kunnen vervolgen over wat de kunst voor ons betekent. 
 
Charlie Kater  
 

Hier is Elisabeth met ons deelnemers op Art Laren aan het bijkomen van alle drukte. Wij van het 
staan in onze stand, zij na de werken in de stands te hebben bekeken en uitvoerig met bekenden 
had bijgepraat. Tot onze hilariteit had ze wijn bij zich. 'Te duur hier,' zei ze en wij lieten hem ons 
in een prompt vrolijke bui goed smaken. Elisabeth heb ik kort meegemaakt bij de vereniging 
gezien de duur van mijn lidmaatschap. Toch bleef ze voor mij ook na haar aftreden ‘de 
voorzitster’. Ze  maakte indruk door nog veel tentoonstellingen van haar 'leden' te bezoeken.  
 
En Eg Vlaanderen 

 



Gedicht, ter nagedachtenis aan het overlijden van Elisabeth 
 
 

't heengaan en de terugkeer 
 

onverhoeds onthult zich een grote stilte 
als een glazige onwelkome bokaal 

en lauwe druppels schrijven het verdriet 
op het geschrokken watervlak 

 
zelf ken ik nog niet de dood 

zie vooral het leven 
in vochtwolken en waterkringen 

in de geheimtaal van maanlicht en een vorstkristal 
in  kruipend mos en het zwellen der zaden 

 
in de  puls van stuwende rimpelingen 
in heimelijke murmerende ritselingen 

schuilt de wondere kringloop van dood en leven 
 
 

Erica Wesseling    
                                                                              oktober 2023 

 
 
 

 
 
Ik kende Elisabeth aanvankelijk door mijn deelname aan het kunstenaarscollectief Arte 
Temporale waar zij bij zat. In 2011 werd ik op haar suggestie - na ballotage - lid van Laren-
Blaricum. Dat was toen voor mij een groter worden van mijn wereld, waar ik voorheen vrij 
weinig collega's kende. Ik ben haar dankbaar voor die uitnodiging destijds. 
Ze kon formeel zijn op een vriendelijke manier en tegelijk persoonlijk, wat uitstekende 
eigenschappen zijn voor de functie waarin zij uitmuntte. 
 
Eerder dit jaar werd ik door Noud, haar man, benaderd met de vraag of ik mogelijk een klein 
schilderij had of maken kon, om haar voor haar 80ste cadeau te doen. Dit lukte en ze was heel 
blij met het resultaat. Ik voel me vereerd dat zij mijn werk zo waardeerde. Ik vind het heel 
jammer dat ze zo plotseling moest vertrekken. 
 
Erik van der Esch 
 
 
 
Elisabeth, rijzige, sterke en mooie vrouw met intelligente open blik, blauwe ogen, die echt zien, 
gevoelige mond, integere persoonlijkheid uitstralend. Goed kunstenaar met prachtig intens 
kleurgevoel. Een zeer fijn, intelligent en sociaal mens, met hart op de juiste plek, die zich met 
verve inzette voor alles wat met LaBla te maken had. Ze was belangrijk voor de vereniging LaBla, 
alsmede voor de leden door haar doortastende inzet en invoelingsvermogen. 
Ze wordt gemist !! 
 
Gabrielle Nuňez Larraz  



In 2004 verhuisden Bert en ik naar Bathmen bij Deventer, want daar was een prachtig atelier wat 
ik in Hilversum niet had. Vele malen reed ik met mijn bestelauto naar vergaderingen van Laren-
Blaricum, telkens weer een uur heen en een uur terug. Elisabeth nodigde mij uit op de koffie, héél 
gezellig en zei: "je moet maar blijven slapen als je naar de vergaderingen komt, de afstand is té 
groot!"  
Ik was diep geroerd, zo lief! 
Maar ik heb het nooit gedaan, ik moest wennen aan de afstand en dát is ook gelukt! 
 
Gemma Vermeulen 

 
 

 

 

Elisabeth was vrijwel vanaf het begin betrokken bij de galerie Arte Temporale te Bussum. 
We organiseerde daar mooie exposities, vaak met een gezamenlijk  thema. Één van de 
opdrachten was om elkaar te portretteren. Het portret dat ik van Elisabeth heb gemaakt heeft 
weg van een statieportret, een vrouw met veel stijl en uitstraling….ze was voor mij de Koningin 
van het Gooi. In welke commissie zat ze niet!   
Ik heb bewondering voor haar gedrevenheid, enthousiasme en betrokkenheid bij onze 
kunstenaarsvereniging. We hebben 20 jaar met plezier samengewerkt waarvan 8 jaar in het 
bestuur. 
In goede herinnering, 
 
Govert Muijs 

 



Toen ik dacht dat mijn periode als voorzitter er op zat, heb ik Elisabeth gevraagd of ze voorzitter 
wilde worden van Laren-Blaricum.  Elisabeth zei toen "Ik weet niet of ik dat kan".  
Ik zei "Dat kun je alleen bewijzen door het te doen". Elisabeth werd dus de nieuwe voorzitter. 
Na haar eerste fantastische openingstoespraak zei ik: "Zie je wel dat je het kan !" Een geweldige 
voorzitter, die 20 jaar door niemand vervangen werd! 
De vereniging en wij allen zullen haar enorm missen. 
 
Hans Almekinders 
 
 
 
Groot was de schok toen ik vernam dat Elisabeth was overleden. Ik heb Elisabeth begin 2021 
leren kennen toen wij een kennismakingsgesprek voerden nadat ik mij kandidaat had gesteld als 
penningmeester van de vereniging. Dat was een zeer plezierig gesprek en de uitkomst was dat ik 
penningmeester mocht worden van deze prachtige vereniging. Hoewel Elisabeth al enkele 
maanden later terugtrad als voorzitter hebben wij nadien nog vele malen gesproken over de 
vereniging, waardoor ik de vereniging goed heb leren kennen. Ik zal deze gesprekken in de 
toekomst, net als Elisabeth zelf, zeer missen. Het was geweldig haar gekend te hebben. 
 
Hans Eggenkamp 

 

 
Elisabeth op de modeltekenclub Hamdorff: 
Als het niet lukte wist jij met overtuiging te zeggen, dat schilderen véél leuker was. 
Een kwestie van tijd riep ik dan. 
Geen vermoeden dat dat zo kort zou duren. 
Wij, ik mis je. 
 
Hanneke Vermeulen 
 
 
 
Tijdens een uitje van de Vereniging met het bootje van Jan Lips door de grachten van 
Amsterdam, vroeg Elisabeth mij waarom ik lid was geworden van Laren-Blaricum. 'Om in het 
Singer te hangen', antwoordde ik. Dat antwoord beviel haar helemaal niet, herinner ik me nog 
goed. Pas veel later toen ik actief lid werd van de ballotagecommissie en later van het bestuur 
leerden we elkaar beter kennen en waarderen.  
 
Ik heb altijd veel bewondering voor Elisabeth gehad, voor hoe ze samen met Cécile - een 
'winning team!'- de Vereniging een gezicht heeft gegeven, met geduld en soms met ongeduld, 
maar altijd met hart voor de zaak. 
Tijdens de coronaperiode hadden we regelmatig telefonisch contact en deelden we onze kijk op 
het bestuur en de werksfeer. Elisabeth was altijd openhartig. Ze vond het fijn om te overleggen 
en haar hart te luchten. Het waren open en prettige gesprekken en nooit zonder relativerende 
humor. 
Wat Elisabeth voor Laren-Blaricum heeft betekend valt niet te onderschatten en haar afscheid als 
voorzitter had naast de formele overdracht meer aandacht verdiend. 
 
Herman Tjepkema 
 



Als ik aan Elisabeth denk, voel ik dankbaarheid. Zij heeft zich jarenlang geweldig ingezet voor 
ons allemaal, leden van Kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum. Het regelen, organiseren en 
vergaderen, niet altijd leuk werk, heeft zij toch gedaan en lang volgehouden.  
Dit heeft geresulteerd in mooie tentoonstellingen, aandacht voor Laren-Blaricum o.a. in de media 
en recentelijk de uitgave van het boek “Verenigde Solisten”. 
Ik ben Elisabeth zeer dankbaar!  
 
Jan van Kempen 
 
 
 
Elisabeth staat in mijn geheugen gegrift als een betrokken, en altijd aanspreekbare, lieve vriendin. 
Wij hebben jarenlang samengewerkt in het bestuur van de vereniging met veel overleg en in 
goede verstandhouding met elkaar, en hebben veel plannen en ideeën uitgevoerd.  
 
Een boekje, getiteld 'In Atelier', is in die jaren gemaakt met beschrijving en foto's van alle leden. 
Iedereen is toen gefotografeerd in zijn- of haar atelier, door Arthur Martin en mij. Vanaf eind 
1986 tot begin 1990 werd Art journaal gemaakt met inbreng van leden over exposities en wat er 
aan interessante kunst te beleven was. Er zijn 6 nummers verschenen. Wij zijn gestopt omdat er 
te weinig inbreng kwam.  
 
In 1986 ben ik naar Amsterdam verhuisd, en werden de afspraken veelal via de telefoon gemaakt. 
Er was toch nog veel een-op-een contact bij besprekingen, en openingen van exposities. De 
laatste keer dat wij elkaar gezien en gesproken hebben, was tijdens de succesvolle expositie van de 
vereniging in de Nardinc galerij van het Singer Museum. Elisabeth was toen heel vrolijk en 
betrokken met het wel en wee van de vereniging.  
 
Omdat ik op leeftijd ben, en niet meer geregeld naar Laren kan komen, is het contact met de 
leden verwaterd, en daarmee de betrokkenheid. Het was daarom een hele schok om te moeten 
vernemen dat Elisabeth plotseling was overleden.  
 
Als ere-lid ben ik nog wel bij de vereniging betrokken en volg alle activiteiten zoveel mogelijk, en 
wens iedereen bij Laren-Blaricum het allerbeste toe. 
 
Jan Lips 

 



 

Foto Jan Lips: Boek ´In Atelier´ pagina Elisabeth 

 
 

 
Vanuit een ver Japan wil ik graag ook mijn woordje doen. Ik heb zo'n 22 jaar in het bestuur 
gezeten, 21 jaar samen met Elisabeth. Dat kan toch echt alleen als het heel plezierig samenwerken 
is op alle fronten. Overigens geldt dat ook voor de andere bestuursleden in mijn periode.  
Dus niets dan mooie herinneringen aan Elisabeth. Het is een groot verlies.  
 
Joke Struik 

 

 
 
 
 
Ik bewonder hoe Elisabeth met zo ontzettend veel inzet en betrokkenheid en zo ontzettend lang 

voorzitter is geweest. 
Met veel persoonlijke herinneringen, 

 
Laura Blömer 



Hi Cécile, het was echt een heel verdrietig nieuws dat we eind juli ontvangen hadden.  
Ik beschouwde jullie altijd als een “onafscheidelijke eenheid” die jullie beiden vormden in het 
toenmalige bestuur van de KVLB.  
Dat Elisabeth gemist gaat worden, dat staat als een paal boven water. 
 
Ludek Tikovsky 
 

            
 

                     
 

           
 

 
 

Elisabeth opent tentoonstellingen in: Galerie GSA Hilversum, Kasteel Groeneveld Baarn,  
Grote Kerk Edam, Singer Museum Laren, Galerie Arte Temporale Bussum -  Foto’s Ludek     



Helaas heb ik Elisabeth niet leren kennen… ik ben maar heel kort lid en heb niet de kans gehad 
om een keer met Elisabeth “one on one” te spreken. Ik weet dat ze een intelligente en bijzondere 
vrouw is geweest. Ik heb van haar mooie, zachte en tegelijkertijd krachtige kunstwerk genoten 
tijdens onze expositie in het voorjaar in het Rosa Spier Huis. 
Luz Elena Caballero 

 
De foto is van de Singer-tentoonstelling 2002 en geeft naast Elisabeth ook een herinnering  aan 

leden die er helaas niet meer zijn. 

 
 

Kunnen spreken over de dood 
is van belang 

er niet over moeten spreken ook 
zolang de stilte geen verzwijgen is. 

 
Margreet Brouwer 

 
 
 
Deze mooie foto was bij Pulchri Studio in Den Haag, waar we als Kunstenaarsvereniging Laren-
Blaricum uitgenodigd werden en exposeerden bij het 96 jarig bestaan van de vereniging. Tijdens 
de bijeenkomst ´In gesprek met´ in Pulchri waren we met vijf vrouwelijke kunstenaars, 
waaronder Elisabeth van Woerkom. (´Verenigde Solisten´, pagina 125). Zoals altijd goed en 
charmant gekleed. Hier samen op de foto tijdens de presentatie van het werk. Het was een 
bijzondere middag met helaas wat weinig publiek! Maar zeker een goede herinnering!  
Marloes Eerden 
 

 



Voor Elisabeth 
Jaren geleden. Ik zat alleen in de opera in het Muziektheater in Amsterdam. Mozart. Geweldig. Ik 
genoot. Het was afgelopen. Enorm, lang applaus. Langzaam liep ik in een stroom mensen de zaal 
van het Muziektheater uit. Ineens zag ik Elisabeth. We waren beiden verrast en blij elkaar te zien 
in een totaal andere context dan in onze vereniging Laren-Blaricum.  
We spraken elkaar kort en deelden dezelfde ervaring van geluk. 
Met dit prachtige duet "Adio" uit Mozarts "Cosi fan tutte" waar geliefden afscheid nemen van 
elkaar denk ik met warmte en groot respect terug aan Elisabeth.     
https://www.youtube.com/watch?v=OG1j1LtERDQ 
 
Dank goede Elisabeth, voor alles wat je voor onze vereniging gedaan en betekend hebt! 
Tegelijk hing ik met jou met dit schilderij in Singer, wat ik niet meer heb, maar in gedachten draag 
ik het op aan jou.  
Mark van Praagh 

 
Westbroekse Zodden, olieverf, 2022 

 
 
Een borrel op de goede afloop van de werkzaamheden van de Jubileumboek-commissie bij 
Mieke Pontier in de tuin. Het boek: 
‘Verenigde Solisten’ 100 jaar Vereniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum 1921-2021. 
 
Mieke Pontier 

 
 

v.l.n.r. Emke Raassen, Cécile van Spronsen, Leo Janssen, Berry Slok, Hellen Schretlen, Elisabeth 
van Woerkom, Mieke Pontier. Helaas kon de schrijver, Peter van der Ploeg, er niet bij zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=OG1j1LtERDQ


Lieve Elisabeth 
 
Als voorzitter had je een grote taak voor onze vereniging, die je vaak met sprankelende ogen 
vervulde. Samen met Cécile heb je ons altijd goed voorgelicht . 
We zullen je lijfelijk aanwezigheid missen maar je blijft in onze gedachten. 
Tot ziens in het oneindige.  
Liefs,  
Nadjezjda van Ittersum  

 
 
 
 
 
 
Ik heb Elisabeth leren kennen als een bevlogen voorzitter van onze kunstenaarsvereniging. 
Doortastend, open naar en voor iedereen, eerlijk en duidelijk.  
Ook haar kunst maakte indruk op mij. Zo losjes geschilderd, mooie kleuren en met een bepaalde 
gelaagdheid in het werk. Naast elkaar hingen we in het Singer een aantal jaren geleden en ik 
voelde mij vereerd om naast haar mooie werk te hangen. 
Odette Rabeling 

 



Cécile, net terug van een maand genieten in mijn stukje Frankrijk heb ik nagedacht over een 
stukje. Ik bewonderde Elisabeth enorm met al die bestuurlijke taken die ze zo lang voor onze 
vereniging heeft volgehouden. En niet te vergeten met jouw aan haar zijde!   
Ook haar commentaar op de gang van zaken i.v.m. Singer kon ik erg waarderen. 
De schok van haar plotselinge dood heeft me enorm getroffen, temeer omdat we even oud zijn.  
 
Rita Verweijen-Mast 
 
 
 
Een waardevol in memoriam, Cécile. Ik heb Elisabeth leren kennen als een gedreven en 
gemotiveerd mens. Met een hart voor de kunst. En altijd op zoek naar mogelijkheden om die een 
plek te geven. 
Altijd in samenwerking met anderen. Handelend vanuit een menselijk perspectief. We zullen haar 
missen. Ze was nog vol ideeën. Ik had haar nog zoveel tijd gegund.  
Het ga je goed, vaarwel Elisabeth. 
 
Ruud Krijnen 
 
 
 
 

Mijn Herinnering aan Elisabeth 
 

zit 
aan tafel 

keurige dame 
voor 

de wijn water 
met humor stuur je 

na praten is de roddel 
de lach 
missen 

ons moment 
voor altijd  

proost 

 

Sacha Wendt 

 
 
 
 
Ik heb Elisabeth maar kort mogen kennen. Helaas. Wat me bij zal blijven is dat ze de 
koffieochtend in juli in ‘t Singer wilde bijwonen en daarvoor een andere afspraak afzegde.  
Heel fijn vond ik dat.  
Tot nadere kennismaking gaat het dus niet meer komen. Ik had nog graag met haar willen sparren 
over het voorzitterschap en De Vereniging.  
 
Stanneke Hoevenaar  



Bij het sorteren van mijn fotogalerij in m'n mobiel, kwam ik deze foto van Elisabeth tegen. Ik 
geloof niet in toeval dus ik stuur je hem (foto links) toch nog! Het was mijn eerste borrel als lid 
van Laren-Blaricum en ik kende Elisabeth al van jaren Hamdorff modeltekenen. Ik was zo blij 
dat ze er was want het is toch een beetje onwennig als je verder niemand kent. Maar daar was 
Elisabeth, en zoals altijd gaf ze me een gevoel van vertrouwen. Zij straalde dat uit, op iedereen 
met wie ze sprak. Ze stelde je op je gemak, en dat realiseer ik me nu pas, nu ze er niet meer is. 
Hoe bijzonder was ze toch! En wat ben ik dankbaar dat ik haar regelmatig tegenkwam bij 
Hamdorff.  
 
Ze kwam zelfs nog naar mijn expositie in galerie de Beuken in Laren. Met de finnisage sprak ze 
met mijn man en knuffelde ik haar voor de allerlaatste keer. Dit was donderdag en dat weekend 
zou haar laatste hier in het ondermaanse zijn.  
Wat een geweldige mens, een lieve intelligente vrouw met zoveel warmte in haar blik en 
uitstraling, ik keek echt naar haar op, als mens en als kunstenares!  
Ik wens iedereen die zij liefhad heel veel kracht en sterkte toe. En hoe bijzonder is het dat ik nu 
haar kleinzoon tekenen mag geven op het Vituscollege! Zo is zij toch nog een beetje bij me. 
 

                           
 
Dit (foto rechts) was mijn eerste nieuwjaarsbijeenkomst van Laren-Blaricum in de Meent. Hier 
hoorden we het vreselijke nieuws van Singer. De foto is genomen toen Charlie zijn werk aan ons 
presenteerde. Scherpe blik, aandachtig luisterend kijkt ze hier hé, wat een prachtige vrouw. 
 

                                                                                                           

Deze foto´s zijn mijn laatste eerbetoon aan Elisabeth! Dit was haar laatste donderdag hier op 
aarde. Wat een gek idee hé. Hier staan we op de finnisage van de expo die En, Gabrielle en ik 
hadden bij Galerie de Beuken in Laren. Zoals alles wat met LaBla te maken had, was ze hier ook 
weer present. En niet voor de vorm hé, maar serieus geïnteresseerd in wat ze zag en met wie ze 
sprak! Wat een vrouw, wat een prachtig mens. 
Voor altijd in m'n hart.  
 
Yvonne de vries 



Mooi idee van jullie.  
Ik stuur je een werk van mij dat ik toepasselijk vind voor Elisabeth. 
Ik ben altijd iemand van weinig woorden.  
De tekst die dit werk aan Elisabeth verbindt, bestaat wat mij betreft uit drie woorden:  
Kracht, trots en kwetsbaarheid. 
 
Vincent van der Geest 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vele jaren mocht ik Elisabeth als kunst-collega meemaken.  
Met name in het groepje dat de Bussumse pop-up galerie Arte Temporale draaide, maar vooral 
als leidinggevende van onze vereniging Laren-Blaricum. ‘Vastberaden, slagvaardig, kundig en 
vriendelijk’ zijn de eigenschappen die ik van haar meemaakte.  
Er zijn maar weinig mensen die dit kunnen combineren met artistieke kwaliteit - Elisabeth was 
ertoe in staat: bewonderenswaardig!                                                                                              
 
Terwijl ik op reis was naar de geboorteplek van mijn vrouw op Java, kreeg ik het bericht van 
Elisabeths’ overlijden: een heftige schok.  
Heel spijtig dat ik haar begrafenis niet kon meemaken maar ik groet haar graag nog bij haar graf 
in Laren.  
A Dios Elisabeth, dank voor wie je was, 
 
Willem Zijlstra 
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Herinneringen aan Elisabeth van Woerkom 
Realisatie: Cécile van Spronsen, oktober 2023 

 



 

 


